
   SONGS OF PRAISE  2 juni 2024 
   Presentatie: Arjo van der Steen begeleiding: Sanne de Mooij 

 

U roept ons samen als kerk van de Heer / verbonden met 
U en elkaar / Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar  
Jezus is gastheer en nodigt ons uit / waar Jezus woont 
voelt de liefde zich thuis!  
  
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest /die alles 
gelooft en verdraagt / Streef naar de gaven die God aan 
ons geeft: veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
  
Refrein: Breng ons samen, één in uw naam / Ieder is 
welkom hier binnen te gaan / Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
  
U roept ons samen voor woord en gebed /als deel van uw 
kerk wereldwijd / Wij bidden om vrede, verzoening en 
recht /gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. Refrein 
  
Wij belijden één geloof en één Heer / zijn geroepen tot 
één hoop, tot uw eer / Heer, geef vrede die ons 
samenbindt / Vader, maak ons één!  2x 
Refrein 2x 
Tekst: Hans Maat. Muziek: Frans Korpershoek. 
 
Duizend generaties knielen in aanbidding / het lied van 
alle eeuwen zingen zij / Zij die al geloofden, of nog 
geloven gaan / zij zingen voor het Lam in eeuwigheid. 

Uw naam is de hoogste / uw naam is de grootste, 
uw naam staat altijd bovenaan / Alle tronen en krachten, 
regering en machten / uw naam staat altijd bovenaan. 

In de hemel klinkt: Heilig / Heel de schepping zingt: Heilig. 
U bent hoogste Heer: Heilig / Voor altijd heilig. 

Als je bent vergeven en als je bent verlost / zing je lied 
voor eeuwig voor het Lam / Als je leeft in vrijheid, door 
Jezus bloed gekocht / zing je lied voor eeuwig voor het 
Lam / Zing je lied voor eeuwig en amen. 

Refrein In de hemel klinkt: Heilig / Heel de schepping 
zingt: Heilig. U bent hoogste Heer: Heilig / Voor altijd 
heilig / Heel uw volk zingt uit: Heilig / Voor U Majesteit: 
Heilig. U bent voor altijd heilig / Voor altijd heilig. 

Uw naam is de hoogste / uw naam is de grootste, 
uw naam staat altijd bovenaan / Alle tronen en krachten, 
regering en machten / uw naam staat altijd bovenaan  2X  

Refrein  

U bent voor altijd heilig / Voor altijd heilig.    Tekst en melodie 

B. Johnson/C.Tomlin/J.Ingram/j. Johnson/P.Wickham Vertaling R van Drongelen 

 
Glorie aan God  (4x) 
Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer. 
Hij's het Lam dat regeert tot in eeuwigheid. 
Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht. 
Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus. 
Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon. 
 
Refrein Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer!  Glorie aan God (4x) 
  
Kondigt het aan, door de kracht van zijn naam: 
Heel de aard' wordt vervuld van zijn glorie! 
Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft! 
Hij's verslagen, het Lam troont voor eeuwig! 
Jezus is Heer, Redder en Heer!  Refrein  
  
Heersen met Hem op de troon en zijn stem, 
spreekt van liefde, vervult ons met glorie. 
Heilig en vrij alle tranen voorbij. 
Eeuwig vreugde voor God, lof, aanbidding: 
waardig het Lam, waardig het Lam!  Refrein 
Tekst en melodie: Mark Williams - Ned. tekst: Jan Visser  
 

Veni sancte Spiritus, tui amoris ignem accende, 
Veni sancte Spiritus, veni sancte Spiritus 
Melodie J. Berthier 

Als de hemel openbreekt / het huis vervult met vrede, 
zal de adem van uw Geest / ons met zijn kracht bekleden. 
  
Refrein Wek ons tot leven en wakker ons aan / zet ons in 
vuur en in vlam / Breng een herleving en moedig ons aan: 
Heer, maak ons helemaal nieuw!  De wind steekt op, de wind 
steekt op / waar zij waait leeft uw kerk weer op / Het vuur 
laait op, het vuur laait op: een vuur van liefde voor God! 
  
Als U heilig vuur ontsteekt / als antwoord op ons bidden, 
is de kracht die ons ontbreekt / aanwezig in ons midden. 
Refrein 2x  
 
Tekst: Hans Maat. Muziek: Adrian Roest, Anneke van Dijk-Quist en James 
MacMillan 
 

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht 
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan 
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht 
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat 
Ik ben de wind waardoor je adem haalt 
 
Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt 
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan 
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel 
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen 
Ik ben de dag, die schemert in je droom 
 



Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt 
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan 
Ik ben de verte, die verlangend wenkt 
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen 

ben Ik de hand, die al je tranen wist. 
Tekst: Sytze de Vries Melodie Jean Sibelius 

 
k Stel mijn vertrouwen op de Heer,  
mijn God Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot  
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij  
'k Zie naar Hem op en 'k weet hij is mij steeds nabij.  
Tekst en melodie Tineke van Pagee 

 
God, U kent de namen van de mensen die we missen; 
geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn. 
Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede. 
God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd. 
  
God, U kent de namen van de mensen die we missen; 
geliefden, die zo hoorden bij ons leven, elke dag. 
Wij zien de lege stoelen; zij zitten aan uw tafel. 
God, U bent de Vader van de mensen in ons hart. 
  
Refrein Troost ons Heer, wees ons nabij / Laat ons in uw 
armen vrede vinden / Draag ons Heer en koester ons 
als we denken aan de mensen die we missen. 
  
God, U kent de namen van de mensen die we missen. 
We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn.            
We danken voor hun leven; we komen hen weer tegen. 
God, U bent de Vader van het leven, voor altijd.  Refrein 
  
Wie huilt er onze tranen / Christus, Hij alleen! 
Wie draagt ons door de dagen / Christus, Hij alleen! 
Wie heeft ons leed gedragen / Wie heeft de dood verslagen 
Wie brengt ons weer samen / Christus, Hij alleen!   Refrein 
Tekst: Matthijn Buwalda, R. Smith. Melodie: J. MacMillan, Adrian Roest.  
 

In de nacht van strijd en zorgen / Kijken wij naar U 
omhoog / Biddend om een nieuwe morgen 
Om een toekomst vol van hoop 

Ook al zijn er duizend vragen / Al begrijpen wij U niet 
U blijft ons met liefde dragen / U die alles overziet 

Refrein U geeft een toekomst vol van hoop / Dat heeft U 
aan ons beloofd / Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen. 

U heeft ons geluk voor ogen / Jezus heeft het ons 
gebracht / Mens, als wij, voor ons gebroken 
In de allerzwartste nacht.  Refrein  

U bent God, de Allerhoogste / God van onbegrensde 
macht / Wij geloven en wij hopen Op het einde van de 
nacht.   Refrein 2x 
Tekst Hans Maat Muziek Adrian Roest 
 

Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus 
Eenmaal heelt U iedere wond / Heel de oude wereld 
verdwijnt / De pijn voorbij / Eenmaal maakt U alles 
volmaakt, Jezus / Eenmaal zal het duidelijk zijn 
Alle zorg en wanhoop verdwijnt / De angst voorbij  

Refrein  Op die dag in de hemel / Wat een dag, wat een 
vreugde zal dat zijn / Dan zijn wij bij Jezus 
En klinkt het overwinningslied 

Eenmaal oog in oog met de Heer, Jezus / Kan genade 
heerlijker zijn / En U maakt ons anders en nieuw 
Op die dag / Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus 
Eenmaal is het vechten voorbij / Dan zien we Uw macht 
en Uw pracht / Op die dag   Refrein 2x 
 
Eenmaal oog in oog met de Heer, Jezus / Kan genade 
heerlijker zijn / En U maakt ons anders en nieuw 
Ja U maakt ons anders en nieuw / U maakt ons anders en 
nieuw / Op die dag   Refrein 

En klinkt het overwinningslied 
Tekst en melodie E. Hewitt, B. Redman, L. Jarman Vertaling M. vd Beek 
 

Refrein: Jezus leeft in eeuwigheid / Zijn sjaloom wordt 
werk'lijkheid / Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
 
Straks als er een nieuwe dag begint / en het licht het van 
het duister wint / mag ik bij Hem binnengaan /voor Zijn 
troon gaan staan /hef ik daar mijn loflied aan.  Refrein 
 
Straks wanneer de grote dag begint / en het licht voor 
altijd overwint / zal de hemel opengaan / komt de Heer er 
aan / Heffen wij dit loflied aan:  Refrein 
 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
  
Vader, maak mij tot een zegen / ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer / Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven / die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen /waarin U zelf steeds mooier 
wordt voor mij. 
  
Zegen ons waar we in geloof voor leven / Zegen ons waar we 
hoop en liefde geven / Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
  
Vader, maak ons tot een zegen / hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen / om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede / zijn wij zegenend nabij / Van uw 
liefde delend / waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.  2X                                  
Tekst Hans Maat Muziek Gerrit A. Dekker 
 

Collecte t.b.v. Hand in Hand Community – Ghana  
Volgende Songs of Praise is op  zondag 7 juli om 19.00 uur  
m.m.v. ds. Aart Verburg en Sjaak Warnaar 


